
In de Naclitwaclitzacil kwam op 14 september na sluitingstijd een 
klein gezelschap bijeen, ter gelegenheid van de eerste bezichtiging 
van de kort tevoren aangekochte schilderijen van Rembrandt en 
Aelbert Cuyp. Het waren H.K.H. prinses Beatrix, minister 
Vrolijk, de burgemeester van Amsterdam mr. Van Hall, de 
voorzitters met de besturen van de Vereniging Rembrandt, het 
Prins Bernhard Fonds, de Stichting tot bevordering van de 
belangen van het Rijksmuseum, de voorzitter van de Rijks- 
conimissie voor de musea, vertegenwoordigers van het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en de staf van 
het Rijksmuseum. Voordat de genodigden de schilderijen in 
een kabinet van de Eregalerij in ogenschouw namen, zei de 
hoofddirecteur, dr. A. F. E. van Schendel:

’Het is met een gevoel van grote blijdschap cn dankbaarheid dat ik U hier welkom 
heet, op deze feestelijke dag voor het Rijksmuseum. Ik weet wel dat het hachelijk 
is om hier een bijeenkomst te beleggen, zo vlak onder de ogen van Rembrandt’s 
schutters, maar dat gebeurt om praktische redenen en deze zaal is nu eenmaal het 
hart van het Rijksmuseum. Het gaat vandaag immers om Rembrandt en zijn grote tijd­
genoot Aelbert Cuyp!
Gij zijl bijna allen betrokken geweest bij de verwerving die ons hier samen brengt, 
hetzij in Uw ambtelijke functies, hetzij - zoals ook U, Koninklijke Hoogheid - in Uw 
hoedanigheid van bestuurslid, en ik grijp met vreugde deze gelegenheid aan om te 
getuigen van mijn erkentelijkheid voor Uw aandeel in het welslagen van deze aan­
kooppoging. Ik weet hoe groot de inspanning en de offervaardigheid zijn geweest. 
Waarom is deze gebeurtenis bijzonder? Voor het eerst sinds vele jaren bleek door 
bundeling van krachten een groot bedrag bijeen te kunnen komen voor de aankoop 
van zeer belangrijke kunstwerken. Door de samenwerking tussen overheid, Vereni­
ging, Stichting en Fonds, werd in verrassend korte tijd de materiële basis voor de 
uitvoering van het plan gelegd. Daardoor kregen wij de kans iets te doen wat in de 
Nederlandse verhoudingen nauwelijks denkbaar leek. Het werd mogelijk om tegelijk 
één van de weinige nog bereikbare en ook in ons land zo schaarse bijbelse voor­
stellingen van Rembrandt en één van Aelbert Cuyp’s zeldzame grote rivierlandschappen 
te verwerven.
Die Rembrandt, de Heilige Familie bij avond, ook genoemd ’De Wieg’, zal sommigen 
van U nog wel voor de geest staan, sinds hij hier te zien was op de Rembrandt- 
tcntoonstelling in 1956. Het schilderij is uit de jaren kort na de Nachtwacht, maar met 
de beweging en uitbundigheid van het schuttersstuk heeft het weinig gemeen. Het is 
een stil Hollands binnenhuis, de luiken zijn goed dicht, het kind en de grootmoeder 
zijn ingedut, Maria leest met overgave, andere actie is er niet. Het licht lijkt de ware 
hoofdpersoon, het doemt op uit de duisternis en tovert wonderlijke schaduwen en
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